Zoeken naar plekken van hoop viering van 13 april 2025

Voorbereid door Bert Dijkman,Marijke Blaauw
Welkom, stilte, licht ontsteken

Lied: Vol van verwachting (Map 22)

Inleiding

Vandaag vieren wij palmzondag, de laatste zondag van de veertigdagentijd. Palmzondag waarop herdacht
wordt, dat Jezus van Nazareth op een ezeltje als een vorst, een koning onthaald werd bij zijn intocht in
Jeruzalem, om daar met zijn vrienden het Joodse Paasfeest te gaan vieren. Onthaald door mensen, die van
heinde en verre kwamen en die gehoord hadden van die man uit Nazareth, die rond trok....mensen genas,
op bezoek ging bij hoeren en tollenaars, wars was van de gevestigde orde.

Die verhalen vertelde, die mensen een spiegel voor hielden. Verhalen, waardoor mensen in een ellendige
situatie weer hoop kregen, uitzicht, dat het anders kon... Zij juichten en zwaaiden met de lulav...dat waren
wilge/mirthe en palmtakken..ook gebruikt bij het Joodse Soekot, het loofhuttenfeest, waarop 40 jaar
woestijn, leven in hutten en tenten herdacht werd..onderweg in ellende... Op weg naar het beloofde land,
plaats van hoop...

Al die juichende mensen hadden de verwachting, dat het goede, dat zij gezien hadden bij Jezus, bewaarheid
zou worden in de toekomst... Jezus, die mensen opriep elkaar te zien, te doen gerechtigheid... Jeruzalem
toen...vindplaats van hoop.

In het oude testament lag bij “Hoop” de nadruk op God en je op hem verlaten. Dan zou alles wel goed
komen...stil maar, wacht maar...!? In het nieuwe testament vinden wij meer verwijzing naar vertrouwen
en/of verwachting, dat God zijn beloften zal nakomen déér en in mensen ... Die hoop hield mensen op de
been in dagen van tegenslag en ellende. Toen én nu...

Hoop bevordert positief denken....Is als een injectie ,om incasseringsvermogen te vergroten... Hoop
combineert optimisme met doelgerichtheid en geeft energie ,om actie te ondernemen.. van hoop alléén
kun je niet leven...

Seef Konijn verwoordt het zd:

Hoop is: Dat gevangen zitten ..niet het laatste is. Dat honger hebben ...niet het laatste is.

Dat rotwerk hebben ...niet het laatste is. Dat macht...niet het laatste is.

Dat zonder werk zitten...niet het laatste is. Dat haten...niet het laatste is.

Dat iemand kwijt zijn...niet het laatste is. Dat schuld hebben...niet het laatste is.

Dat “het kan me niet schelen”...niet het laatste is. Dat “lk weet me geen raad”...niet het laatste is.
Dat “De wereld is een puinhoop “...niet het laatste is. Dat een gemene streek...niet het laatste is.
Dat alléén- zijn...niet het laatste is.

Dat geen zin meer hebben...niet het laatste is.

Dat het allerlaatste ....niet het laatste is.

Ook nu ,in een wereld vol oorlog , geweld , verloedering ,agressie...zijn er gelukkig mensen ,die vinden ,dat
dat niet het laatste is....zij leggen zich daar niet bij neer en staan op tegen geweld en onrecht
en voeren actie. Daar ontstaan vindplaatsen van hoop!!!

Lied: Voor kleine mensen (VL 76)

Ekklesiaviering van 13 april 2025 -1-



Lezing Joh. 12:12-18, 20-25

Lied: Wie zijn leven niet wil geven (VL 440)

Vindplaatsen van hoop

Ik kan mij nog goed herinneren, dat ik, toen ik nog op gymnasium Sorghvliet werkte, een keer aan een
bovenbouw-leerling vroeg; Wat wil jij eigenlijk worden? En ik weet het nog, omdat zijn antwoord mij
shockeerde. Hij antwoordde; “Rijk”.

Nou is het tegendeel het laatste, wat ik hem toewenste. Cliént zijn bij de schuldhulpverlening en de
voedselbank, maakt je leven absoluut niet gelukkiger, maar om materiéle welvaart als hoogste doel in je
leven te hebben, daar zet ik toch mijn vraagtekens bij. Ik heb hem toen ook geantwoord, dat ik hoopte dat
hij ook andere waarden in zijn leven mocht ontdekken. Hij lijkt overigens zijn droom redelijk waar gemaakt
te hebben. Omdat ik weer even aan hem dacht, heb ik zijn naam even gegoogeld en ik vind iemand die zijn
naam draagt als vicepresident van een investeringsbank. Ik hoop maar dat hij daar gelukkig is.

Ik heb over het algemeen wat meer op met mensen hun talenten niet puur inzetten voor hun eigen belang,
maar waar het belang van de ander centraal staat. Het is mooi als daar waardering tegenover staat.

In een beroepsmatige arbeidsrelatie gaat dat dan meestal om promotie of een bonus. Als het gaat om
vrijwilligerswerk, kan dat hele andere vormen krijgen. Zo kwam Eric Kruit hier een paar jaar geleden
glunderend binnen. Hij was vrijwilliger bij de Halte, een project van Stek voor de tijdelijke opvang van
mensen zonder geldige verblijfspapieren die in nood verkeren. Erik had daar een kind begeleid, en blijkbaar
was dat kind hem zo dankbaar dat hij in het tv programma Taarten van Abel, een taart voor hem gebakken
had. Zo was hij een persoon die hoop verspreidde. Zo heeft het COA heel veel vrijwilligers rondlopen, die
wel eens in het zonnetje gezet mochten worden en ik vind het van de zotte dat de minister voor asielzaken
weigert om haar handtekening te zetten onder een besluit om die mensen een lintje te geven, maar ja, die
minister is nou eenmal een hopeloos geval. Laten we maar even zingen.

Lied: Alles wacht op U vol hoop (VL 107)

Voorbeden

tafellied: Sacrament van Hoop VL 674

Breken en delen

Lied: Onze Vader verborgen (VL 250)

Reactie, collecte (de collecte is bestemd voor het Straatpastoraat)
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Zegenwens: Gedicht van Niek Schuman
Als door hun tranen heen

de mensen lachen
ternauwernood...maar toch
niet klein te krijgen zijn

zich warmen aan elkaar

en hardnekkig blijven hopen

en blijven zeggen

tot volgend jaar

in Santiago of in Mokum

Of in elk ander nieuw Jeruzalem
dan bloeit het kruis

en wordt een levensboom

Lied: Dat een nieuwe wereld komen zal (Map 75)
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